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ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst — door Ingeborg
Sonata D-Dur ‘Allegro di molto’ - C.P.E. Bach (1714-1788)

Welkom, bemoediging en gebed van toenadering — door
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O:(..)
Vernieuw ons naar het beeld van Christus
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

Psalm 33

1 gespeeld door Ingeborg

Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren

door wie Hem behoren

t feestlied ingezet!

Meld de blijde mare

bij de klank der snaren,

steek de loftrompet.

2 gelezen door de voorganger

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.



Die zich openbaarde / overal op aarde,

alles spreekt van Hem.

herrlglen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8 gespeeld door Ingeborg

Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Groet:
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.

Inleidende woorden en gebed om opening
Lezing uit het Evangelie: Johannes 15, 9 - 17 (door Toos)

Lied 841

1 gespeeld door Ingeborg
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,
geduld om te verdragen

en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2 gelezen door de voorganger
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,



wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4 gespeeld door Ingeborg
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente

tot hij vruchtdragen zal.

Woorden en lied bij het WOORD

Lied 673: ‘Heilige liefdeskracht’ (NLB 673 Heilige liefdeskracht -
YouTube)

1 Heilige liefdeskracht,

bezoek mijn ziel die smacht,

daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.

Kom Trooster, hartsvriendin,

liefde die wondt en wint,

in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

2 Oplaaiend vuur, verteer

wat krom is of verkeerd,

de lage driften, hoge dunk, ze branden.

Ga met uw licht ons voor,

U trekt een lichtend spoor,

omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

3 Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed


https://www.youtube.com/watch?v=Uv9rvs16EUM
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9rvs16EUM

waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,

wij kennen ons tekort.

Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

4 Dood ben ik zonder U,

mijn ziel verlangt naar U,

een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij

tot teken van uw heil.

Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

Diaconale mededeling — door Rikie

- Kerk en diaconie

- Rode Kruis
Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij,
als je op de blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt
tijdens een hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek
of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg.
Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt, toen ze op de viucht sloegen
voor geweld in hun dorp of wiens huis is weggevaagd door een
modderstroom of een ontploffing als in Beiroet.
Voor jou en hen staat het Rode Kruis klaar. Met het grootste
vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in
de buurt, om je te helpen als dat nodig is. Onze financiéle bijdrage
redt levens.

Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars
en orgelspel acclamatie: ‘God van leven en licht’ (LB 368f)
God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja.

Slotlied “God, hoe graag zou ik weer komen” -
tekst: ds. A.F. Troost, melodie: Psalm 42

1 gespeeld door Ingeborg

God, hoe graag zou ik weer komen

waar uw kerk één lofzang is -



nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon:

fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

2 gelezen door de voorganger
God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!

Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, z6 graag zag:
bidden, danken in uw huis,

aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

3 gespeeld door Ingeborg

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,

laat ons bloeien als de bomen -

onze dromen, maak ze waar!

Laat ons weer vol vreugde zien,

wie weet binnenkort misschien,

wat wij nu zo vurig hopen:

wagenwijd uw deuren open!

Zegen en gesproken ‘Amen’

Orgelspel na de dienst — door Ingeborg
Sonata D-Dur ‘Allegro’ - C.P.E. Bach (1714-1788)
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